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De Achtste is een feit! 

Ooit, op initiatief van Herman Weltens, begonnen als eenmalige actie, 

uitgegroeid tot een jaarlijkse oploop. Als voortzetting van deze reeks, vindt op 6 

oktober 2023 alweer de achtste reünie plaats van eindexaminandi van de 

afdeling HBS-A en B van het voormalige Henric van Veldekecollege. Een klein 

comité had aanvankelijk de intentie om een eenmalige bijeenkomst te 

organiseren bij gelegenheid van het feit dat het in 2014 vijftig jaar geleden was 

dat de eindexamengroep van 1964 het diploma haalde. De belangstelling bij de 

eerste aflevering en de reacties naderhand waren zo enthousiast dat het 

organiserende clubje met de rug tegen de muur stond! Een reprise was 

onontkoombaar.  

Een website, een smoelenboek (snoetsebook) en een verwoed vergaderend petit 

comité waren de uiterlijke tekenen van een groeiende ambitie. Slechts een 

wereldwijd opererend virus kon de reeks nog even onderbreken, maar de draad 

werd weer met jeugdig vuur opgepakt. En zie, voor 2023 hebben zich opnieuw 

rond de veertig oudere jongeren gemeld. Een bemoedigend signaal, want 

volgende jaar staat de Negende samenkomst op het programma ter herdenking 

van het feit dat het zestig jaar geleden is dat die van ‘64 eindexamen deden. En 

natuurlijk horen daar de mannen van ‘63 en ‘65 bij. Immers gezien het 

uitgebreide doublurebeleid van die dagen hoorden en horen we bij elkaar. Dus 

aan alle heren reünisten de boodschap:  

Noteer in je agenda 4 oktober 2024. 
Programmaperikelen 

Vrijwel maandelijks komen de samenzweerders van het petit comité (zonder 

hoofdletters!) bijeen. Is dat nodig vraagt u zich af? Een greep uit de lijst met 

agendapunten, actielijsten en perikelen: 

Welk middagprogramma zullen we kiezen en is dat attractief genoeg? Hoe 

houden we de kosten binnen de perken? Welke eerdere fouten moeten we 

vermijden? Gedoe met de kastelein en hoe komen we aan een nieuwe 

accommodatie voor de borrel en het buffet? Lukt het om zonder extra kosten 

transport te regelen? Een aanvankelijk gekozen en uitgewerkt programma kan 

niet doorgaan, wat nu? Hoe gaan we om met de krimpende spanningsboog van 

verwende HBS-ers? Kortom, genoeg serieuze items om in een 

vriendschappelijke sfeer te behandelen en van acties te voorzien. Zo zal het ook 

weer zijn in het komende jubileumjaar 2024. Jawel, er wordt gespeeld met de 

gedachte om er een feestelijke editie van een hele dag van te maken. Een 

uitdagende gedachte om elke tien jaren iets aparts te doen! Nog niet uitgewerkt, 

maar wel al enigszins in beeld zijn evenementen als community singing in tuin 

van de Hof van Veldeke. Als we Jos Kamp kunnen opsporen moet het mogelijk 

zijn om samen onder zijn leiding een concertante uitvoering van een selectie uit 



“Il Zawwelore” ter plekke te realiseren bij wijze van aubade aan de huidige 

bewoners van de Aylvalaan. Een bezoek aan een bevriende duurzame brouwerij 

staat op de groslijst. Zo ook een lezing door de oud-Veldekiaan, auteur en 

hoogleraar Theo Engelen over de wordingsgeschiedenis van zijn roman Het 

Cicero waarin personages en toestanden van Het Veldeke een voor ingewijden 

zeer herkenbare rol spelen. Een bezoek aan het tegen die tijd volwassen 

geworden, nu nog nieuwe, Maastrichts Museum onder leiding van de ambitieuze 

directeur Wim Hupperetz. Tegen de tijd dat onze fysieke actieradius het nulpunt 

nadert is er nog altijd de boot van Stiphout.  En ga zo maar door. 

 
Wie is er niet? 

Voor de organisatie is de terugkerende spannende vraag, wie komt en wie het 

laat afweten? Telkens als er een “nieuwe” bijkomt gaat er een gejuich door de 

vergaderruimte. Samen heffen we dan het iconische lied aan “Zoene gooie 

höbbe veer nog noets gehad!” (eerste én tweede couplet)  

Ook teleurstelling natuurlijk, als er afmeldingen binnenkomen. Vooral als er om 

onbegrijpelijke redenen andere keuzes zijn gemaakt, zoals een 

badmintonweekend in de Ardennen of het lopen van de Camino naar Santiago 

de Compostella. Of neem Jo Vertommen, die jaarlijks laat weten dat het 

fenomeen reünie hem toch wat te ver gaat. Tegelijkertijd toont hij toenemende 

interesse, hetgeen ongetwijfeld gaat uitmonden in zijn aanwezigheid in 2024. 

Hoe werk je toe naar een climax? Zo, dus! Dan de stilte en ongerustheid rond 

Ton Akkermans, zou er wat zijn? Maar neen, gewoon een nieuw e-mailadres 

zonder een kennisgeving aan onze “kretser”. Het heeft slechts een haartje 

gescheeld of Wilbert van Rens was deze keer nedergedaald. Echter zeer tot zijn 

spijt moest hij paraat zijn om de afgetreden bisschop van Roermond te 

vervangen bij noodgevallen.  

Geheel te begrijpen zijn de afmeldingen vanwege ziekte of andere lichamelijke 

tekorten. Enkele mensen lieten weten dat hun mobiliteit te wensen overlaat. Een 

trouwe reünist herstelt van de gevolgen van een herseninfarct en eentje 

ondergaat een behandeling aan de rikketik. Een drietal anderen zijn verhinderd 

vanwege zekere ongemakken. We wensen iedereen die om redenen van ziekte of 

gebrek niet bij ons kan zijn alle sterkte toe  

en - zo mogelijk- een spoedig herstel.  

 
We herdenken 

Hoewel we ons graag rekenen tot de kwieke oudere jongeren valt niet te 

ontkomen aan veroudering en verval. Individueel niet en als groep niet. Heel 

toepasselijk dat we onze oploop in de herfst houden. Afgelopen jaar hebben 

enkele collega’s ons en het leven verlaten. We herdenken met eerbied en een 

glimlach Camiel Keyzers, Ben Nelissen en Jan Halders. Het is goed dat ze onder 

ons waren. 

 



Wie zijn er wel? 

Tot het sluiten van deze editie hebben laten weten aanwezig te zullen zijn: 

J.Meijer, J. van Engelshoven, F.Pans, R.Ruth, G.Schulte, H.Weltens, H. van 

Vleuten,  

E.Vingerhoeds, L.Thewissen, H.Philippens, M.Ummels, J.Candel, J.Meijers, 

J.Jacobs, R.Reinards, G. van Well, H.Claessens, G.Stille, R.Castermans, 

H.Engelen, H.Dinjens, F.Vlaskamp, H.Huijnen, Ch.Mans, G.Geuskens, 

A.König, J.Voorst, F.Groutars, A.Veenhof,  

M. de Ras, F.Duchateau, H.Schreurs, P.Reintjens, G.Steffens, G.Beijer, P.Rutten, 

E.Lemaire 

 
Praktische zaken  

Dit jaar is er geen koffie met vlaai bij de aankomst. Niet omdat de traditionele 

sponsoren van de vlaai zich hebben teruggetrokken, maar omdat het programma 

en de plaats (het Fort) onvoldoende ruimte en gelegenheid bieden. Volgende 

keer zal dit in ere worden hersteld, met slagroom! Dat betekent ook dat het 

welkomstwoord van praeses Hans ditmaal ongebruikelijk kort, maar niet minder 

hartelijk zal zijn. Weinig mogelijkheid om voor Hans om mededelingen te doen. 

Dus bij deze enkele praktische punten op een rij. 

= Vlak voor het begin van de rondleiding door het Fort zal er een groepsfoto 

worden gemaakt door Eugène. 

= Parkeren kan op het voormalige Sphinxterrein (te bereiken via de 

Statensingel) en op het parkeerterrein Frontenpark. 

https://www.p1.nl/parkeren/maastricht/parkeerterrein-sphinx 

https://www.q-park.nl/nl-nl/parkeren/maastricht/frontenpark 

= Het buffet in eetcafé Capital op de hoek van de Markt en de Boschstraat 

hebben jullie betaald, maar de verdere consumpties van de avond zijn voor eigen 

rekening. Hoe dat te registreren en af te rekenen wordt door de kastelein of de 

obers bekendgemaakt. We rekenen er nadrukkelijk op dat, in geval van zelf 

registreren, ieder dit secuur doet. Vorige keer bleek er een fiks tekort te zijn en 

aangezien we geen of nauwelijks reserves hebben, komt dat dan voor rekening 

van de leden van het comité. En dat wil niemand van jullie op zijn geweten 

hebben! Toch? 

 

De redactie 
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De secretaris door het petit comité per electrische fiets op bedevaart naar 

Banneux gestuurd om een “bougie” op te steken voor de komst van mgr.Wilbert 

van Rens. Of zijn bede wordt verhoord zal op 6 oktober duidelijk zijn. 


